
Op zoek naar de liefde in Parijs 
Redacteur Margot Poll signaleert welke boeken er 
ook nog zijn verschenen en kiest er steeds zes om 
kort te bespreken. 
Margot Poll5 oktober 2017 om 19:28 
Elke vrijdag het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en 
interviews.


Schrijfster Sophie van der Stap verwierf in 2006 bekendheid met haar 
indrukwekkende debuut Meisje met negen pruiken waarin ze de periode 
beschreef waarin zij als 21-jarige dealde met longkanker. Met die negen 
pruiken kon zij negen verschillende personen zijn. Haar nieuwe boek De 
mogelijkheid van jou is een liefdesroman met alle twijfels over wat liefde 
nu eigenlijk zou kunnen zijn. Maar ook, of nog steeds, de zoektocht naar 
een eigen identiteit in Parijs waar hoofdpersoon Laurence eenzaam langs 
terrassen fietst om te voelen ‘hoe al dit leven bij haar naar binnen sijpelt’ 
of op feestjes wanneer zij besluit toch weer een andere pose aan te nemen 
om te zien of anderen dan wèl naar haar kijken. In De mogelijkheid van 
jou draaien modeontwerpster Laurence en redacteur Laurent lange tijd 
om elkaar heen. Hij is zo verliefd dat hij zich moet inhouden haar niet ‘in 
zijn geheim in te lijven’. Dat geheim is niet alleen het hebben van talloze 
vriendinnen – zij kan er ook wat van – maar iets wat pas aan het einde 
van de roman onthuld wordt. Zij leven beiden met het verlangen zich te 
verliezen in de ander en dreigen daar aan onderdoor te gaan. 
Ondertussen beschrijft Van der Stap met verve het leven in Parijs met 
afspraken, cocktails, diners en ‘mensen en nog meer mensen (te veel 
mensen)’. 
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